
De Keizersgrachtkerk kiest.

In een tijd van verharding zeggen wij "nee" tegen de nieuwe

asielwetten en "ja" tegen medemenselijkheid. 

We nodigen Amsterdammers en anderen - van binnen en buiten

de kerk - uit voor een avond waarop we elkaar willen informeren

en inspireren. Op deze avond delen we verhalen, zoeken we

verbinding en bespreken we wat ieder van ons kan doen. Elke

daad telt: het tekenen van een petitie, het schrijven van een brief

naar de Eerste Kamer, het stemmen, helpen, het omzien naar

een ander. 

Samen blijven we voor elkaar zorgen. 

The Keizersgracht Church stands for compassion
 We invite everyone to an evening of inspiration and solidarity as

we say "no" to new asylum laws. Stories from various voices will

be shared, and we explore how each of us can take action—small

or large—to support one another. Together, we care.

Keizersgracht 566
1017 EM Amsterdam

info@keizersgrachtkerk.nl
www.keizersgrachtkerk.nl

Kiezen voor
Medemenselijkheid

29 augustus 2025
19:30 – 21:30 uur


