
D I a c o n a l e  o n t m o e t i n g
D O n d e r d a g  5  j u n i  2 0 2 5

Samen bouwen aan hoopvolle plekken en
ontmoetingen

Hoe creëren we samen diaconale impact?
We kijken er naar uit je te zien!

Reserveer je plek via deze link

Namens de Protestantse Diaconie Amsterdam,
Dirk van den Hoven (directeur)

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-diaconale-ontmoeting-1366909255379


5 JUNI

P R O G R A M M A  5   J U N I
Locatie: Nieuwe Herengracht 18, Amsterdam.
We zijn goed bereikbaar met fiets en OV (metrohalte
Waterlooplein, uitgang Nieuwe Herengracht). 

Inloop

 MAALTIJD en OPENING

WORKSHOPRONDE 1:

17:00 - 17:30 

17:30 - 18:30

18:30 - 19:30

WorkshopRONDE 2: 

ONTHULLING KUNSTWERK  & BORREL

19:30  - 20:30

20:30 - 21:30

Workshop: Panelgesprek - Lessen uit de (diaconale)
praktijk 

Workshop: Hulp aan de randen van Europa 

Workshop: Hoe leren we geloven door diaconale
ervaringen?

Workshop: Visie en verbinding met de Diaconie



D I A C O N A L E  I M P A C T  

D E  W O R K S H O P S
Overzicht van de workshops op de avond. Je kunt 2 workshops volgen, zie programma.

WORKSHOP:  HOE LEREN
WE GELOVEN DOOR
DIACONALE ERVARINGEN?
DOOR:  DS.  PAULA DE JONG (PKA)  EN
LINDA VAN DE KAMP (DIACONIE)

Je geloof en je idealen zijn op één of andere manier de
bron van diaconaal handelen. Je hebt meegekregen om
goed te doen, om elkaar te helpen, om bij te dragen aan
een mooie stad of buurt. Je hebt meegekregen om in
verzet te komen, als mensen onrecht wordt gedaan. Je
doet het, gewoon. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend.
Je komt situaties tegen die confronterend zijn, die vragen
stellen bij je geloof, je idealen en je positie. Wat leren onze
ervaringen ons over waar geloven, diaconaat en goed
doen echt over gaan? Wat is de diepere dimensie van ons
handelen? Waar zijn sporen van God te vinden? Dominee
Paula de Jong geeft een korte theologische reflectie over
diaconaal handelen en goed doen; en we delen met elkaar
onze vragen en ervaringen om van elkaar te leren. 

WORKSHOP:  HULP AAN
DE RANDEN VAN
EUROPA
DOOR:  EL ISE  KANT (STICHTING
HAELLA)

Elise Kant verbleef de afgelopen maanden op het
Griekse eiland Lesbos, waar zij nauw
samenwerkte met organisaties die vluchtelingen
ondersteunen aan de rand van Europa. Tijdens de
workshop deelt zij indringende verhalen en
inzichten uit haar tijd daar – over mensen die
onderweg zijn, over hoop en onrecht, en over de
gaten in de bescherming van mensenrechten. Wat
gebeurt er echt aan de buitengrenzen van
Europa? Welke rol kunnen wij spelen? In deze
workshop gaan we daarover in gesprek. 
 



WORKSHOP:
PANELGESPREK:
LESSEN UIT  DE
DIACONALE PRAKTIJK
DOOR:  O.A.  MARGRIET VALKMAN,
HERMAN BOUMAN EN L INDA VAN DE
KAMP (DIACONAAL OPBOUWWERKERS)

In dit panelgesprek vormt de rode draad: hoe
faciliteren en versterken (diaconaal)
opbouwwerkers netwerken en gemeenschap in
de wijk? Welke lessen hebbben zij geleerd?
Er worden geleerde lessen gedeeld en uiteraard
kun je hen alle vragen stellen die je maar wilt,
voor je eigen gemeenschap.
Ervaring wordt gedeeld over oa. de
budgetcursus In.Kas, fietsjesproject in
Amsterdam Nieuw-West en de Luistergroepen.

Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

diaconie.org
@diaconieamsterdam

WORKSHOP:  V IS IE  EN
VERBINDING MET DE
DIACONIE  
DOOR:  DIRK VAN DEN HOVEN
(DIRECTEUR DIACONIE)

Hoe weten we elkaar te vinden en te
verbinden? Als Protestantse Diaconie
Amsterdam werken we uit naam van de
diakenen en wijkkerken van de Protestantse
Kerk Amsterdam. In deze workshop delen we
een update over de laatste ontwikkelingen en
gaan we met elkaar in gesprek over onze
impact in de stad. Er is ruimte voor vragen en
inbreng vanuit de diverse plekken in de stad, en
we kijken samen waar kansen liggen. 

https://www.inkas.amsterdam/
https://wijzijnnieuwwest.nl/persoon/76968/herman-bouma
https://www.luistergroepen.org/

