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Nieuwsbrief Raad van kerken Amsterdam najaar 2024  

____________________________________________________ 

Beste lezer, 
Afgelopen zondag 27 oktober was de start van het feestjaar t.g.v. het 750 jarig bestaan van 

Amsterdam. De Raad van Kerken Amsterdam geeft door het jaar heen op verschillende 

manieren acte de présence bij de festiviteiten. In deze Nieuwsbrief vindt u meer informatie 

daarover, naast aankondigingen van andere activiteiten van de Raad en van lidkerken. 

Een hartelijke groet aan u allen, 
namens het DB van de Raad van Kerken Amsterdam, 

Anna Verbeek 
Voorzitter 

 

Feestelijk start van Amsterdam 750 in de kerken 

Op 27 oktober was om 10.00 uur een pontificale mis in de Nicolaasbasiliek, met bisschop 
Jan Hendriks en pastoor Eric Fennis als voorgangers. Na de intredezang en de begroting was 
burgemeester Halsema de eerste spreker – met een mooi verhaal over de onverbrekelijke 
relatie tussen kerken en de stad.  De voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam opende 
de voorbeden met het Gebed voor Mokum. De mis werd uitgezonden via NPO2.  
 
Op 3 november a.s. is er in de Noorderkerk een gebedsdienst: Samen bidden voor de stad. 
Deze avond, die geleid wordt door diverse voorgangers, willen we samenkomen om 
te bidden voor onze stad, haar inwoners en de toekomst. We vragen om zegen, wijsheid en 
vrede voor Amsterdam. Ook de voorzitter van de Raad van Kerken zal een voorbede 
uitspreken. Iedereen is van harte welkom. 
Tijd : 3 november, 18:30 uur 
Locatie: Noorderkerk, Amsterdam 
 
 

OPADEMEN 

De Raad van Kerken Amsterdam heeft het jubileumfeest van Amsterdam aangegrepen om  
het jaarlijkse korenfestival in een heel bijzonder jasje te steken, onder de titel OPADEMEN. 
Dat doen we in nauwe samenwerking met Theater van de Heelheid en de Evangelisch  
Lutherse Gemeente Amsterdam – en natuurlijk met koren van veel van onze lidkerken. 
Een cadeau van de kerken aan de jarige stad en haar bewoners! 
 
OPADEMEN vindt plaats in het weekend van The Spirit of Amsterdam. Op die manier  
komen de koren en de kerken onder de aandacht van een veel breder publiek dan we  
gewoonlijk bereiken. Welkom allemaal! 
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Het wordt een feestelijke middag met koormuziek en verhalen uit uiteenlopende culturele  
contexten en christelijke tradities, van Koptisch Orthodox tot Oosterhuis, van Kerkslavisch  
tot Surinaams en van Luigi Palestrina tot Arvo Pärt.  
 

 

Locatie    : Lutherse Kerk op het Spui 
Tijd          : zaterdag 23 november 13.00 – 17.00 uur  
                    kerk open om 12.30 uur 
Toegang : € 15,- standaardprijs; stadspashouders betalen €5,-  
 
Toegangskaarten via  
https://opademen.amsterdam/Niets-is-zo-helend-als-samen-zingen/  
 

 

De Andere Kaart van Amsterdam 

Vrijdagmiddag 25 oktober is de preview van de website De Andere Kaart van 
Amsterdam beschikbaar gesteld voor publiek. De website wordt gerealiseerd door het 
project Religieus Erfgoed op de Kaart van de VU en Ons’Lieve Heer op Solder. Doel is om op 
27 oktober 2025 (de feitelijke verjaardag van onze stad) de website te hebben gevuld met 
portretten van alle gebedshuizen van de stad. De Raad van Kerken Amsterdam is partner in 
het project en de lidkerken zijn heel enthousiast om zich te presenteren.  
De website startte vorige week met de eerste 36 verhalen. In de komende weken en 
maanden zullen er elke week 1 à 2 verhalen worden gepubliceerd. Nu al zijn er mooie 
verhalen te vinden over de Koptische Kerk op het Mosplein en de Armeense Kerk aan de 
Kromboomssloot, van verschillende PKA-kerken, van de Krijtberg – enzovoort! 
  
 Volg de ontwikkeling van de kaart op 
 https://deanderekaart.amsterdam   
                                                                                               of scan QR code:  
 
De website is zo gemaakt dat hij zich naadloos aanpast aan gebruik op een 
mobiele telefoon; hij zal in maart 2025 beschikbaar zijn met alle 
functionaliteiten, zoals zoekfuncties en wandelingen.  
 

 

 

Herdenking vluchtelingen die omkwamen aan de randen van Europa. 
Op zondag 3 november vindt de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van vluchtelingen 
die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Vertegenwoordigers van 
verschillende kerken zijn daarbij aanwezig. 
Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn 
naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg 
om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden.   
 
Abdelkader Benali, schrijver, columnist en tv-presentator, verzorgt de overweging. 
Om 13.30 uur zal schrijfster Rosita Steenbeek verhalend ingaan op de situatie van 
vluchtelingen in Europa; het voorprogramma vindt plaats in het Huis van Sant’Egidio.  
Locatie :  Mozes en Aäronkerk,(Waterlooplein 207; voorprogramma Waterlooplein 205 
Tijd       :   3 november om 15.00 uur (voorprogramma 13.30 uur) 
 

https://opademen.amsterdam/Niets-is-zo-helend-als-samen-zingen/
https://deanderekaart.amsterdam/
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De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden 
uitgestrooid. 
 
Dit is een samenwerking tussen Sant’Egidio, de Protestantse Diaconie, het Jeanette Noëlhuis 

(Catholic Worker) en de Raad van Kerken Amsterdam. 

 

Presentatie en mini-symposium De Psalmen van de Vroege Kerk 

Op vrijdagmiddag 8 november presenteren het St Irenaeus Instituut en het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap De Psalmen van de Vroege Kerk. Op initiatief van het St Irenaeus 
Instituut is hier de afgelopen vijf jaar door het vijfkoppige vertaalteam aan gewerkt. Deze 
feestelijke gebeurtenis vindt plaats in de Koptisch-orthodoxe kerk te Amsterdam tijdens het 
mini-symposium ‘De Psalmen van de Vroege Kerk: een andere manier van lezen’. Het St 
Irenaeus Instituut wil u hiervoor van harte uitnodigen.  
 
Datum: Vrijdag 8 november  
14:30 Inloop met koffie en thee 
15:00 Opening en welkom    
15:10 Lezingen door verschillende sprekers 
16:30 Afsluiting en receptie 
 
Locatie: Koptisch-orthodoxe Kerk, Mosstraat 2, Amsterdam-noord   
Toegang van het mini-symposium is gratis. Aanmelden is wel 
verplicht. Na aanmelding volgt nadere informatie. 
 
Aanmelden voor presentatie en mini-symposium 
   
 

Amsterdam 750 jaar stad van vluchtelingen: Vrede en Ontmoeting in een Nieuwe Politieke 
Realiteit 
Doopsgezind Amsterdam organiseert op vrijdagochtend 22 november een symposium in het 
kader van ‘Amsterdam 750 jaar vluchtelingenstad’. In een tijd waarin harde taal en strenge 
maatregelen vaak de boventoon voeren in het debat over vluchtelingen, willen wij met dit 
symposium een ander geluid laten horen. Het thema van het symposium is: “De zachte 
krachten in een tijd van harde taal: Samen bouwen aan een betere inclusieve samenleving in 
Amsterdam.” 
Samen gaan we op zoek naar manieren om begrip, empathie en dialoog te versterken. Met 
o.a. prof. Henk van Houtum (migratie, Nijmegen), filmmaakster Els van Driel, 
ervaringsdeskundigen Babah Tarawally (columnist Trouw) en Kiza Magendane, wethouder 
Rutger Groot Wassink, Giselle Schellekens (VluchtelingenWerk).  
 
TOEGANG GRATIS (inclusief lunch), AANMELDING VERPLICHT VIA DEZE LINK 
Tijd       : Vrijdag 22 november 2024, 10:00 – 13:30 uur 
Locatie : Singelkerk, Amsterdam, Singel 452 
 
Het symposium in de Doopsgezinde Kerk is onderdeel van het festivalweekend The Spirit of 
Amsterdam. Evenementen in ruim 60 Amsterdamse gebedshuizen! Zie https://thespirit.amsterdam/  
Op https://www.protestantsamsterdam.nl/the-spirit-of-amsterdam/ vindt u een overzicht van de 
evenementen die in 9 PKA-kerken worden georganiseerd in het weekend van The Spirit. 

https://irenaeus.us19.list-manage.com/track/click?u=6bb626624599005c208070da1&id=2359c43526&e=29d947f809
https://eventix.shop/4q7sv43r
https://thespirit.amsterdam/
https://www.protestantsamsterdam.nl/the-spirit-of-amsterdam/
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Nicolaas vesper 8 november Oude Kerk 

De verjaardag van Sint Nicolaas, beschermheilige van zeelieden en van onze stad, valt dit 

jaar in de periode waarin Amsterdam haar 750-jarig bestaan viert. Een goede aanleiding voor 

een bijzondere Nicolaasvesper in het oudste gebouw van de stad, dat ook de naam (en in het 

interieur nog sporen) van deze heilige draagt: de Oude of Nicolaas Kerk. 

In deze vesper voert Ensemble Quadrivium (o.l.v. Guido Groenland) aan de goedheiligman 
gewijde muziek uit: van een motet uit 1275 en werk van Palestrina (16e eeuw) tot eigentijds 
werk van Arvo Pärt. Lezingen en gebeden worden verzorgd vanuit de Raad van Kerken 
Amsterdam. 
Tijd :   Zondag 8 december 2024, 18.30 uur 
Locatie :  Oude Kerk, Oudekerksplein 23, Amsterdam 
 
 

Amsterdamse opvang van ongedocumenteerden in 2025  

De Raad van Kerken Amsterdam heef in een brief aan de gemeenteraad en B&W waardering 
uitgesproken voor het besluit van B & W om opvang en begeleiding van en zorg voor 
ongedocumenteerden in 2025 te continueren. Lees de brief hier (pdf). 

    De lidkerken van de Raad zetten zich, op eigen wijze, in voor mensen op de vlucht,  
    vanuit het verlangen naar een samenleving waarin mensen recht wordt gedaan.  
    Kerken en de gemeente en lokale organisaties zijn partners in het werken aan een  
    barmhartige samenleving waarin mensen niet aan hun lot worden overgelaten.  

De brief werd aan de raadsstukken van september toegevoegd en van verschillende zijde 
ontvingen we waardering. 
 
De Taakgroep Vluchtelingen van de RvKA mailde 1 november weer een Nieuwsbrief. U vindt hem op: 
www.rvkamsterdam.nl/vluchtelingen/nieuwsbrieven 

 
 

Gebed voor Mokum               (vrij naar een tekst van Mirella Klomp) 

Voor deze stad bidden wij,  
     dit Amsterdam van U, 
      de plaats waar Gij ons stelt,  
               in al onze verschillende religieuze gemeenschappen.  
      Dat gelovigen en andere mensen van goede wil elkaar weten te vinden in wederzijds respect,  
               samen bouwend aan dialoog ten behoeve van een vreedzame samenleving. 
              
      Laat Amsterdam een stad zijn  
         vastberaden  
             tot ruimte voor meerstemmigheid, 
            heldhaftig  
              in verzet tegen wat mensen kleineert, 
            barmhartig  
             in haar oordelen en in haar daden. 
  
     Wij bidden dat Amsterdam  
      meer en meer Mokum wordt: 
      een plaats waar mensen U binnen laten. 
 

https://rvkamsterdam.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2MiIsImUwMWI2ZCIsIjEwNCIsIjE4MDAyMWE2NjE0YyIsZmFsc2Vd
https://rvkamsterdam.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxOTgiLCJlODQ1MjIiLCIxMDYiLCJlODNhYWRkNDE3OTAiLGZhbHNlXQ

