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Amsterdam 750 jaar 
vluchtelingenstad
Vrede en Ontmoeting in een  
Nieuwe Politieke Realiteit
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Vrijdag 22 november 2024. Start om 10.00 uur   
(inloop vanaf 9.30 uur), tot 13.30 uur.  

Singelkerk, Amsterdam (inclusief gratis lunch).
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Vrijdag 22 november 2024. Start om 10.00 uur 
 (inloop vanaf 9.30 uur), tot 13.30 uur.  

Singelkerk, Amsterdam (inclusief gratis lunch).

Bouw samen aan een 
 inclusiever Amsterdam!
In een tijd waarin harde woorden 
en scherpe maatregelen de boven-
toon voeren, willen we het anders 
doen.  Samen gaan we op zoek naar 
 manieren om begrip, empathie en 
dialoog te versterken. Hoe vergroten 
we het draagvlak voor de opvang van 
vluchtelingen en doorbreken we de 
misverstanden? Laten we samen het 
gesprek aangaan!

Wat kun je verwachten?
•  Factchecking met prof. dr. Henk van 

 Houtum (professor Politieke Geografie en 
Geopolitiek Radboud Universiteit Nijmegen) 

•  Filmmaker Els van Driel over jonge vluch-
telingen aan de hand van  filmfragmenten 
uit de prijswinnende documentaire 
The Shadow Game

•  In gesprek met met Babah Tanawally 
over onder meer zijn ervaringen als 
vluchteling

•  Panelgesprek met Rutger Groot  Wassink, 
wethouder gemeente Amsterdam - 
 Giselle Schellekens, VluchtelingenWerk 
Nederland - Kiza Magendane, journalist, 
schrijver, politicoloog en bruggenbouwer 

•  Lunch & netwerken: een mooie kans om 
met elkaar in gesprek te gaan en ideeën 
uit te wisselen. 

En nog veel meer onder de bezielende 
 leiding van Joep Stassen!

Voor wie?
(Jonge) Amsterdammers, studenten, 
 beleidsmakers, bedrijven, maatschappe-
lijke organisaties en iedereen die Amster-
dam en inclusie een warm hart toedraagt. 
Wil jij meedenken over een tolerant en 
inclusief Amsterdam? Mis deze kans niet 
en laat je stem horen!
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