Sint Nicolaas is méér dan de goede Sint. Als patroon van zeelieden en havensteden is hij al sinds de 13e
eeuw de beschermheilige van Amsterdam. Rond zijn feestdag en aan het begin van de Adventstijd komen
we samen voor een vesper. Dit jaar zijn we daarvoor te gast bij de Nicolaasparochie en delen zo mee in de

afsluiting van haar ‘Nicolaas Jaar".
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